
OVERWEGING 15e zondag door het jaar B - 12 en 14 juli 2024  
Amos 7, 12-15; Efeze 1,3-14; Marcus 6, 7-13 

 

Het is wel het woord van deze weken vol met sport op televisie, met jongeren 
die hun laatste toetsweken hadden of eindexamens deden, het woord 
SUCCES!!  Dat wens je iemand toe die iets gaat ondernemen – die iets gaat 
proberen, of iets doet waar hij of zij wel wat bemoediging kan gebruiken!  
SUCCES!! Tegenwoordig zijn er ontelbare kaartjes met het woord erop – als we 
de betekenis zoeken, komen we uit bij het Latijnse ‘succedere’ terecht: lukken, 
slagen, gunstige afloop! Het is ook een woord dat klinkt in wachtkamers van 
een ziekenhuis of zelfs de operatiezaal: dat het maar mag lukken.  
En natuurlijk elke etappe van de tour en elke 
voetbalwedstrijd die we al zagen, zien we dat mensen 
elkaar SUCCES wensen!  Kunnen ze goed gebruiken… maar 
je kunt je natuurlijk altijd afvragen, wannéér je succes 
hebt, of hebt gehad?  

Als je terugkijkt op je leven – wat is gelukt? Wat bracht je 
geluk??  

Maar ook hier en nu, als je kijkt naar wie ons land regeren, 
de grote wereldleiders? Hebben zij, zijn zij een SUCCES? 
Wat ís SUCCES? Misschien nog anders gezegd: Wat is de 
sleutel tot SUCCES? De lezingen deze morgen zetten ons 
flink aan het denken: ze proberen uit te drukken van wat 
het in de praktijk betekent om geroepen te zijn om Gods 
woord uit te dragen.  
Eh, ja, hoe doe je dat in een tijd dat zelfs bij ingeschreven gelovigen de kerk 
toch ergens onderaan bungelt op het prioriteitenlijstje?  Of hoe kun je die 
blijde boodschap uitdragen als het je helemaal niet meezit in je leven? Als je je 
beste maatje mist, als je de deur niet uitkomt, als je gezondheidsproblemen 
hebt of zorgen over je kinderen? Wat is de sleutel tot succes? Hoe word je 
gelukkig ondanks alle tegenslagen en voor je eigen gevoel met al veel dingen 
die niet gelukt zijn?  
Amos had het er moeilijk mee – in Betel was het al mislukt, nu werd hij naar 
Juda gestuurd – en hij had al niet veel zin om als profeet achter zijn vee 
vandaan de boer op te gaan. Maar hij ging. Nee, hij was geen broodprofeet, hij 
hoefde er niet beter van te worden. Maar wanneer heb je als profeet succes? 
Waar word je gelukkig van? Welke sleutel moet je omdraaien om mensen ook 
warm te laten worden voor de boodschap van het evangelie? Paulus zegt in zijn 
moeilijke Efezebrief dat wij die sleutel als erfdeel hebben ontvangen, dat God 



ons een overvloed van wijsheid en inzicht heeft gegeven, die helpt als wij als 
christenen van ons leven een succes willen maken.  
Velen, velen van ons zullen de komende weken wel ergens een sleutel 
omdraaien – misschien van een caravan of camper, een hotelletje of een huisje 
ergens – misschien het huis van de kinderen of anderen om er op te passen – 
of heerlijk de fietssleutel of autosleutel om af en toe ergens heen te gaan. En 
ja, ook in de vakantietijd wensen we elkaar SUCCES – we hopen dat de oogst 
lukt, de reis slaagt, en de dingen die we van plan zijn, goed aflopen. Maar zoals 
we lezen in het evangelie: nee, SUCCES niet verzekerd. Jezus geeft zijn vrienden 
wel een paar sleutels voor geluk mee: ga twee aan twee, met andere woorden: 
zoek mensen op, probeer er te zijn voor die ander en die ander is er voor jou.  
Neem afstand van ‘onreine geesten’ - van negativisme, van agressie, strijd.  
Dan: neem niet te veel reis-uitrusting mee – veel sjouwen maakt al niet 
gelukkig, maar als je alles al zelf meeneemt, kan een ander niets voor je doen. 
Geen SUCCES!  De sleutel tot een beetje geluk, zit nooit in materieel – maar 
juist in gastvrijheid en ontmoeting, in wat je toe-valt. Geluk kun je niet kopen of 
pakken, je ontvangt. Waar we ook zijn, wat we ook doen, als we gelukkig willen 
zijn, is het belangrijk dat we ‘reisvaardig’ zijn en Jezus beschrijft dat zó: met de 
gordel om, sandalen aan je voeten, de staf in de hand. Al het andere kom je 
gaandeweg tegen: brood uit de hemel, water uit de rots. Je gaat ‘op goed 
vertrouwen’. Goodbye, dat is een verbastering van: God be with you. ‘Doei’, 
roept een meisje op de fiets en ze bedoelt: Adieu, ‘Ga met God.’ Grüß Gott, 
zeggen de Zwitsers: Grüße dich Gott, ‘Moge God je groeten’, zegenen. SUCCES! 
Nee, je hoeft niet op reis, geen tour te rijden, Wimbledon te winnen of grootse 
dingen te ondernemen om toch SUCCES te ervaren: wat je echt nodig hebt, is 
niet het nieuwste of veel geld maar is de sleutel van het Godsvertrouwen. Die 
sleutel brengt ons overal, al zal niet iedereen ons begrijpen. En past het niet, 
dan is het zaak om rustig het stof van je voeten te schudden en te geloven dat 
God altijd met ons meegaat. Die sleutel tot succes, die hebben we allemaal. 
Goede levensreis! Amen.  
Nellie hamersma 
 
 
p.s. de mevrouw van wie ik ooit deze sleutel kreeg in Harlingen (door haar 
zoon, timmerman, gemaakt, is Riky van der Zee-Willekes. Zij overleed zaterdag 
13 juli 2024, 97 jaar oud!)  


